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LET OP UW GELOOF

En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe;

maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude. Lukas 22:31, 32

Wat is het belangrijkste punt in de aanval van de satan? Als de duivel een kind van God aanvalt, richt

zijn voornaamste aanval zich op het geloof. Ik denk dat de reden is dat het geloof het vitale punt is

in de christen. Door het geloof zijn we in Christus ingeënt, en het geloof is het punt van contact

tussen de gelovende ziel en de levende Christus. Als de satan het dus voor elkaar zou kunnen

krijgen om de ent juist daar door te snijden, zou hij het werk van de Zaligmaker volkomen

tenietdoen. Het geloof is het hart van de ware godzaligheid, want 'de rechtvaardige zal door zijn

geloof leven.’ Neem het geloof weg en je hebt het hart uit een begenadigde gerukt. Vandaar dat de

duivel, zo veel hij kan, zijn vurige pijlen op het hart van de gelovige richt. Als hij het geloof maar kan

vernietigen, heeft hij het leven van de christen vernietigd. ‘Zonder geloof is het onmogelijk Gode te

behagen.’ Als dus de duivel slechts ons geloof bij ons vandaan kon halen, zouden we ophouden Gode

te behagen, en ophouden begenadigd te zijn in de Geliefde. Let daarom goed op uw geloof,

broeders! Het is het hoofd en het hart van uw bestaan voor Gods aangezicht. De Heere geve, dat het

u aan geloof nooit zal ontbreken!
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