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LEIDT MIJ, HEERE! IN UW GERECHTIGHEID OM MIJN
VERSPIEDERS WIL

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Leidt mij, Heere! in Uw gerechtigheid om mijn verspieders wil. Psalm 5:9

Zeer sterk is de vijandschap van de wereld tegen het volk van God. Men zal duizend gebreken in

anderen voorbijzien, maar de geringste misstap in de volgeling van Jezus breed uitmeten. Laat ons

dit inplaats van het te betreuren, integendeel aanvaarden, en laat het ons een reden temeer zijn om

zeer nauwlettend voor onze God te wandelen, omdat zo velen op ons zien. Leven wij zorgeloos, de

scherpziende wereld zal het spoedig bemerken, en het als met honderd tongen overal, vergroot en

door de laster opgesierd, verhalen. Zegepralend zal zij uitroepen: "Ha! zo is het goed! zie eens hoe

deze Christenen handelen! Huichelaars zijn zij!" Aldus wordt de zaak van Christus veel schande

gedaan en zijn naam gelasterd. Het kruis van Christus zelf is van de wereld een schande; nemen wij

ons in acht daarbij niet onze eigen schande te voegen. Het is de Joden een ergernis; dragen wij zorg

geen ergernissen meer te verwekken, waar er reeds genoeg zijn. De Grieken is het een dwaasheid;

laat ons geen voedsel geven aan de verachting, waarmee de wijsheid van de wereld het Evangelie

bespot! Wij moeten jaloers op ons zelf zijn, teder van geweten, voorzichtig in de tegenwoordigheid

van tegenstanders, die onze beste daden graag verkeerd voorstellen, en onze beweegredenen

beoordeelen, waar zij op de daden zelf geen aanmerking kunnen maken!  De pelgrims naar het

vaderland reizen als verdachte personen door dit land van de ijdelheid. Wij worden niet slechts

bespied, maar er zijn meer spionnen dan wij vermoeden. In huis en daarbuiten, overal worden wij

beloerd. Indien wij in de hand van de vijand vallen, mogen wij eerder barmhartigheid en

edelmoedigheid van een wolf verwachten, dan iets, dat naar geduld met onze zwakheden zweemt,

van mensen, die hun ontrouw jegens God vermerderen door zijn volk te belasteren. O Heere, leid

Gij ons altijd, opdat onze vijanden ons niet vatten! 
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