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LEEF VOOR HET EEUWIGE LEVEN

Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar; alle dingen zijn mij geoorloofd,

maar alle dingen stichten niet. Niemand zoeke dat zijns zelfs is; maar een iegelijk zoeke dat des

anderen is. 1 Korintiërs 10:23 -24

Waren alle mensen maar bereid om de armen te helpen, vooral degenen die volgelingen zijn van de

liefdevolle Jezus. Bekijk je gaven vanuit het oogpunt van de eeuwigheid. Denk goed na over wat je

doet, maar denk niet zoals de mensen in de wereld denken. Doe alsof je in de hemel bent en het

gezicht ziet van Hem die je liefhebt. Ik wil niet dat je bij je dood moet zeggen: "Ik heb grote

bezittingen gehad, maar ik ben een slechte rentmeester geweest. Ik heb als rentmeester de

goederen van mijn Meester verkwist. Het enige wat ik met mijn rijkdom heb gedaan is mijn huis

mooi inrichten, dure schilderijen kopen en mezelf luxe gunnen die me meer kwaad heeft gedaan

dan goed." Nee, ik hoop dat je in plaats daarvan zult zeggen: "Ik ben gered door genade alleen, maar

die genade heeft me in staat gesteld om mijn bezittingen te delen en goed te doen aan anderen. Ik

kan mijn rentmeesterschap zonder zorgen overdragen. Ik heb niet geleefd voor het vluchtige leven

dat nu voorbij is, maar voor het eeuwige leven." Broeders en zusters, sommige mensen besteden

zoveel aan zichzelf en zo weinig aan de Heere dat het lijkt alsof ze de appel opeten en de schil aan

Christus geven. Ze verzamelen het meel en geven de Heere wat zemelen. Leef niet als een insect

dat in een dag sterft, maar als mensen die eeuwig leven.

In één jaar door de Bijbel: 1 Samuël 13 -16
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