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LATEN WE HEM VOLGEN

... en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. Openbaring 22:3

Uw koninklijk voorrecht, o Lam van God, strekt zich over alle domeinen van de genade uit. Gij, o

Heere Jezus, schenkt overal de genade waar dat goed is in Uw ogen. Zoals de Vader de doden

opwekt, en levend maakt wie Hij wil, zo heeft Hij het ook de Zoon gegeven, leven in Zichzelf te

hebben, om levend te maken wie Hij wil. Als het Hoofd van de Kerk oefent Hij Zijn heilzame gezag

volmaakt uit te midden van de leden van Zijn lichaam. In het schenken van geestelijke gaven en in

het instellen van heilige ambten, regeert en beschikt Hij, en niets is zo klein, dat het aan Zijn

aandacht ontsnapt. Wat is het een vreugde voor mijn arme hart om te denken dat Hij Die Zijn hoofd

in de vernedering boog, nu als God boven allen op zo’n ereplaats wordt verhoogd! Laat mij maar

verhongeren in een zolderkamertje, of sterven in een greppel - als Christus maar verheerlijkt wordt!

De oude soldaten van Napoleon, keurig in het gelid, zwolgen in de overwinningen van hun generaal.

Als ze op het slagveld sneuvelden, onder overwin- ningskreten die naklonken in de lucht, schenen

ze te denken dat sterven gemakkelijk was zolang de keizer maar roem had behaald en de Franse

adelaars domineerden... Leef eeuwig, koninklijk Lam! Regeer eeuwig, zegevierende Heere! Wat ons

betreft, wat zijn we? Broeders, laten we Hem volgen in de beproeving van het uur van hevige strijd.

Dan zullen we ontdekken dat we in Zijn gevolg zijn, wanneer trompetten Zijn overwinning voor de

verzamelde mensheid verkondigen. Heerlijkheid en eer, glorie en kracht zij Hem Die op de troon zit,

en het Lam, voor eeuwig!
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