LAAT UW LEGE BEKER VULLEN

... mijn beker is overvloeiende. Psalm 23:5

Het laatste wat ik u te zeggen heb, is dit: weet u wat het is vol te zijn van de liefde Gods?
Onbekeerde hoorder, ik weet dat u niet gelukkig bent. U zegt: Het is mijn verlangen dat mijn beker
zal overvloeien! Wat doet u daarmee? Ik probeer mijn oude zonden eruit te gieten. Dat zal niet
maken dat die beker overvloeit. Ik heb geprobeerd hem met mijn tranen te wassen. Dat zal niet
maken dat die beker overvloeit... Weet u wat de enige weg is om vreugde en vrede in uw hart te
krijgen? Wat zou u doen met een lege beker als u dorst had? Zou u die niet onder de kraan houden
tot hij vol was? Dat moet u doen met uw arme, droge en lege ziel. Kom, en ontvang van Jezus
genade voor genade. ‘Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven
kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.” Houd uw lege beker maar onder de
stroom van Gods volheid, die door Jezus Christus naar de schuldige stroomt, en met vreugde zult u

zeggen: ‘Mijn beker is overvloeiende.’ De Heere giete Zijn genade in u uit, om Jezus’ wil. Amen.
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