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LAAT JE LOFLIED HOREN!

Laten zij de HEERE loven om Zijn goedertierenheid en om Zijn wonderen voor de

mensenkinderen. Psalm 107:8

Als ik minder zou klagen en meer zou loven, zou ik gelukkiger zijn en zou God meer eer

ontvangen. Laten we elke dag God prijzen voor de gewone zegeningen—die we vaak gewoon

noemen, maar die eigenlijk onschatbaar zijn; als we ze verliezen, lijken we te bezwijken. Laten we

God danken voor de ogen waarmee we de zon zien, voor de gezondheid en kracht om buiten te

lopen, voor het brood dat we eten en de kleren die we dragen. Laten we Hem prijzen voor alles wat

we ontvangen uit Zijn overvloedige hand, want we verdienen weinig, maar krijgen toch zoveel. Het

mooiste en luidste deel van onze lofzang moet gaan over Zijn liefde die ons verlost. Gods verlossing

van Zijn uitverkorenen is altijd het favoriete thema van hun dankbaarheid. Als ik begrijp wat

verlossing werkelijk betekent, mag ik mijn danklied niet achterhouden. Ik ben verlost uit de macht

van mijn zonden, omhooggetrokken uit het diepe dal waarin ik van nature terechtkwam. Ik ben naar

het kruis van Christus gebracht—ik ben niet langer slaaf, maar kind van de levende God. Kind van

God, kan jij dan stil blijven?
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