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LAAT JE LEIDEN

Het is opmerkelijk dat mensen die het meest op het geloof afgeven, zo goedgelovig zijn. Ze willen

niet dat God in hun hart woont, ze verlaten de levende fontein, ze hebben voor zichzelf bakken

uitgehouwen die gebroken zijn, zodat zij geen water vasthouden. O, laat ons toch wijzer zijn, laten

we de goede oude weg die God voor ons heeft bereid, niet verlaten. We zouden moeten reizen

tussen doornen en distels en zo ons vlees verwonden, of erger nog, we zouden te pletter vallen

tussen de diepe afgronden van de donkere bergen, wanneer we de leiding van onze volmaakte

Vader verachten.
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