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LAAT GODS GEEST IN U WERKEN

Maar de vrucht des Geestes is liefde. Galaten 5:22

Vruchten vragen verzorging. Als u een tuin hebt, weet u dat gauw genoeg. U moet voor uw vruchten
zorgen als u er wat van wilt opslaan aan het eind van het jaar. Zo moet iedere christen heel goed
waken over de vrucht van de Geest, zodat de vijand die niet op de een of andere manier verderft. De
vrucht is het loon van de landman en de kroon en de glorie van de boom. De Heere kroont het jaar
met Zijn goedheid door de vrucht te geven als het er de tijd voor is, en de ware en heilige vrucht van
de liefde is de waardering van Jezus en het eerbewijs aan hen die Hem dienen. Wat is de vrucht van
de Geest zoet! Ik zeg ‘vrucht’ en niet ‘vruchten’, want zo zegt de tekst het. Het werk van de Geest is
één, of het nu bekend is onder de naam van liefde, blijdschap, vrede, zachtmoedigheid,
goedertierenheid of matigheid. Bovendien gaat het werk door; de vrucht van de Geest wordt altijd
gedragen wanneer het er de tijd voor is. Het wordt méér, want de boom plant zich door zijn vruchten
voort. Christenen moeten het christendom door liefde, blijdschap en vrede verbreiden. Laat Gods
Geest in u werken, geliefde broeders, en u zult vruchtbaar zijn tot alle goed werk in het doen van de
wil des Heeren. U zult anderen kweken zoals u, die, wanneer uw tijd voorbij is, uw plaats zullen
innemen, en vrucht zullen voortbrengen voor de grote Landman.
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