LAAT GOD JE LEIDEN

Als de inwoners te Gibeon hoorden, wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had, Zo handelden zij ook
arglistiglijk, en gingen heen, en veinsden zich gezanten te zijn, en zij namen oude zakken op hun ezels,

en oude en gescheurde, en samengebonden lederen wijnzakken; Jozua 9:3-4

Ik geloof dat onze beproevingen meestal voortkomen uit de dingen waarbij we de Heere niet
betrekken, ik ben er zeker van dat we grove blunders maken in eenvoudige zaken, die we niet tot de
Heere brengen, dan in veel moeilijkere zaken, die we wel tot de Heere brengen. De mannen van
Israél werden door de Gibeonieten bedrogen omdat ze oude en vuile schoenen hadden
aangetrokken, ze hadden droog en beschimmeld brood bij zich, waarop de Israélieten zeiden: "Het
is volstrekt duidelijk dat deze mannen van ver moeten komen; kijk naar hun oude schoenen en hun
haveloze kledingstukken". Ze sloten dus een verbond met hen en vroegen niet naar de wil van de
Heere. Als het hun niet zo duidelijk was gebleken, zouden ze de Heere om leiding hebben gevraagd,
dan zou Hij hen hebben geleid. Als u denkt dat uw weg duidelijk is, dan gaat u meestal de verkeerde
richting op; maar als u uw weg niet ziet, maar op God vertrouwt om u te leiden op een manier die u
niet kent, dan bent u op de rechte weg. Ik ben ervan overtuigd dat de makkelijkste en meest
eenvoudige zaak, waar we Christus niet bij betrekken, een doolhof zal blijken te zijn, terwijl het
meest ingewikkelde labyrint, onder de leiding van Christus, zal bewijzen dat het een rechte weg
heeft voor de voeten van allen die vertrouwen hebben in de onfeilbare wijsheid van hun Heere en

Verlosser.
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