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KRUISDRAGERS

Welk een eervolle taak viel Simon van Cyrene ten deel: de drager van het kruis van Jezus te zijn! Wij
zouden willen huilen, dat wij daar niet geweest zijn, om de eer te hebben het kruis achter Christus te
dragen. Maar wij hoeven niet te huilen, want wanneer wij de Zijnen zijn, zullen wij Zijn kruis hebben
te dragen. Geen gekroonden in de hemel, die hier geen kruisdragers geweest zijn. Onder alle
gezalfden zal er niet één zijn, die hier op aarde zijn kruis niet had. Gelovige, hebt u een kruis? Draag
het mannelijk. Voorwaarts er mee! Zet uw reis voort met onwankelbare schreden en met een vrolijk
hart, wetende dat het een eer is het te dragen, omdat het het kruis van Christus is, en dat u, het
dragende, in goed gezelschap bent, want u volgt Hem.
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