KRACHT VAN GOD

Ik sterk u. Jes. 41:10

Wanneer wij worden geroepen om te dienen of te lijJden, gaan wij na hoe het staat met onze kracht,
en dan bemerken wij, dat die kleiner is dan wij dachten en minder dan wij nodig hebben. Maar laat
ons hart in ons niet bezwijken, zolang wij een woord als dit bezitten om op terug te vallen, want het
waarborgt ons alles waaraan wij mogelijkerwijs behoefte zouden kunnen hebben. God bezit een
almachtige kracht; die kracht kan Hij aan ons mededelen en Hij belooft, dat Hij dit zal doen. Hij wil
het voedsel zijn voor onze zielen en de gezondheid voor onze harten en zo wil Hij ons kracht
schenken. Het is niet te zeggen hoeveel kracht God in een mens kan leggen. Wanneer er goddelijke
kracht komt, dan is menselijke zwakheid geen belemmering meer. Herinneren wij ons geen tijden
van moeite en beproeving, waarin wij zulk een bijzondere kracht ontvingen, dat wij verwonderd
waren over onszelf? Te midden van gevaar waren wij kalm, onder verlies berustend, onder laster
beheersten wij onszelf en in ziekte waren wij geduldig. De werkelijkheid is, dat God onverwachte
kracht geeft, wanneer buitengewone beproevingen over ons komen. Wij stijgen boven onze zwakke
persoonlijkheid uit. Lafaards gedragen zich als een man, dwazen ontvangen wijsheid, en de
zwijgenden ontvangen te rechter tijd wat zij moeten zeggen. Mijn eigen zwakheid doet mij

terugdeinzen, maar de belofte van God maakt mij moedig. HEERE, sterk mij "naar Uw Woord”.
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