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KOSTELIJKER DAN FIJN GOUD

De HEERE heeft de aarde door wijsheid gegrond, de hemelen door verstandigheid bereid. Spreuken

3:19

Het is beter twee lichtbronnen te hebben dan één. Het licht van de schepping is een helder licht.

God kan in de sterren gezien worden; Zijn naam is met gouden letters geschreven in het donker van

de nacht; u kunt Zijn heerlijkheid zien in de golven van de oceaan, ja, in de bomen van het veld; maar

het is beter om die in twee boeken te lezen dan in een. Hierin zult u die nog duidelijker

geopenbaard zien, want Hij heeft dat Boek Zelf geschreven en als u de Heilige Geest bezit, heeft Hij

u de sleutel gegeven om het te kunnen begrijpen. O, geliefden, laten we God danken voor deze

Bijbel; laat ons die liefhebben; laat ons die kostelijker achten dan fijn goud. De canon van de

openbaring is gesloten; daaraan hoeft niets meer te worden toegevoegd. God geeft geen nieuwe

openbaring meer, maar Hij bevestigt de oude. Als we die vergeten en die wegstoppen in de stoffige

kamer van ons geheugen, brengt Hij die weer tevoorschijn en stoft het schilderij af, maar schildert

geen nieuw. De Geest troost niet door nieuwe openbaring. Hij troost ons door ons oude dingen te

vertellen; Hij geeft een nieuw licht om de schatten die in de Schriften verborgen liggen weer

zichtbaar te maken; Hij ontsluit de sterke kasten, waarin de waarheid opgesloten was en Hij wijst de

verborgen kamers aan, die gevuld zijn met ongekende rijkdommen, maar Hij verschaft geen nieuwe,

want dat is niet nodig.
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