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KOSTBARE GEDACHTEN

Hoe kostbaar zijn mij Uw gedachten. Psalm 139:17

God denkt altijd aan jou. Hij keert Zijn gedachten nooit van je af, maar houdt je altijd voor ogen.

En dat is precies hoe je het wilt, toch? Want het zou vreselijk zijn om ook maar een moment buiten

het zicht van onze hemelse Vader te zijn. Zijn gedachten over jou zijn altijd teder, vol liefde, wijsheid

en zorg. Ze strekken zich ver uit en brengen je talloze zegeningen. Het is een groot voorrecht om

daarover na te denken. In alles wat je doet, houdt de Eeuwige Waker een waakzaam oog op je. Je

dwaalt nooit buiten Zijn zorg. In verdriet let Hij onafgebroken op je, geen pijn blijft Hem onbekend.

In je moeizame dagen merkt Hij je vermoeidheid op en houdt al je worstelingen in Zijn boek bij. De

gedachten van de Heere omringen je op al je wegen en raken tot in het diepst van je wezen. Geen

enkele zenuw of vezel in je lichaam wordt vergeten; zelfs de kleinste zorgen in jouw leven ontgaan

Hem niet. Is dit waardevol voor jou? Houd deze gedachte dan goed vast! De aandacht van een

edelman wordt al zeer gewaardeerd, maar wat te zeggen van de gedachte dat jij door de Koning der

koningen zelf gedragen wordt! Als de Heere aan je denkt, is alles goed, daarin kun je je voor altijd

verheugen.
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