KOMT, WANT ALLE DINGEN ZIJN NU GEREED

Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Luk. 14:17

Het feit dat in het grote Avondmaal van het Evangelie alle dingen nu gereed zijn, leert ons dat Gods
gedachten aan het komen der mensen voorafgaan. ‘Komt, want alle dingen zijn gereed.’ Niet ‘Indien
gij komt, zullen alle dingen gereed zijn’, maar ‘zij zijn gereed, kom dus.”’ De genade komt het eerst,
en op zijn best genomen volgen de mensen in haar voetstappen. Lang voor wij ooit aan God gedacht
hebben, heeft Hij gedacht aan ons. In Zijn verheven gedachten had Hij reeds vanouds alles geregeld
en beschikt, ja, Hij heeft alles voor het Avondmaal, en alle gasten die er zullen aanzitten, tevoren
gekend en verordineerd. Gods gedachten zijn de onze voor geweest, en dat zijn ook zijn daden, want
Hij zegt niet: ‘Alle dingen zijn ontworpen en geregeld’, maar ‘Alle dingen zijn nu gereed.’ Jezus, het
grote zoenoffer, is geslacht; de fontein tot onze reiniging is gevuld met bloed; de Heilige Geest is
gegeven, het Woord waardoor wij onderwezen worden, is in onze handen, en het licht dat de
Schrift moet bestralen is ons beloofd door de Heilige Geest. Wat ons beloofd is, moet ons
aanmoedigen om tot Christus te komen; maar wat al geschonken is, moest een onweerstaanbare

aantrekkingskracht voor ons hebben.
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