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KOMT WANT ALLE DINGEN ZIJN GEREED

Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Lukas 14:17

De tijd van het oude verbond was een bedeling op afstand. Zelfs toen God verscheen aan Zijn

knecht Mozes zei Hij: ‘Nader hier niet toe; trek uw schoenen uit van uw voeten’ (Ex. 3:5); en toen Hij

Zich aan Zijn eigen verkoren en afgescheiden volk op de Sinaï openbaarde, was een van de eerste

bevelen: ‘Wacht u op de berg te klimmen, en deszelfs einde aan te roeren; al wie de berg aanroert,

zal zekerlijk gedood worden’ (Ex. 19:12). Toen het Evangelie kwam, werden we op totaal andere

grond gezet. Het woord ‘Ga’ werd vervangen door ‘Komt’; afstand werd vervangen door nabijheid en

wij, die eertijds verre waren, zijn door het bloed van Jezus Christus nabijgekomen. ‘Komt herwaarts

tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven’ (Matth. 11:28). Wereldse

beproevingen, verleidingen en ongeloof zijn geen partij voor het geloof in Jezus. Het geloof overwint

die alle. Hetzelfde, allesomvattende uitgangspunt komt openbaar in het dienen van God; met een

ware liefde voor Jezus kunnen wij moeilijkheden te boven komen, worden offers genoegens, wordt

het lijden een eer. Maar als de ware godsdienst aldus gepaard gaat met een alles-verterende

hartstocht in het hart, dan volgt daaruit dat veel mensen die wel belijden te geloven, in

werkelijkheid niet geloven, want hun geloof zal deze proef niet doorstaan. Lezer, onderzoek uzelf

op dit punt. De staf van Aaron bleek een door de hemel verleende kracht te hebben. Is dat met uw

godsdienst ook het geval? Als Christus iets voor u betekent, moet Hij alles voor u zijn. O, rust niet

voordat uw liefde voor en uw geloof in Jezus de allesbeheersende hartstochten van uw ziel zijn.
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