KOM, O HEERE

Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan... Lukas 15:18

Waag het erop de Vader te leren kennen, leg in diep berouw uw hoofd aan Zijn boezem en belijd
Hem dat u het niet waard bent Zijn zoon genaamd te worden; ontvang de kus van Zijn liefde; laat de
ring, die het teken van Zijn eeuwige trouw is, aan uw vinger doen; zit aan Zijn tafel en laat uw hart
zich verlustigen in Zijn genade. Ga dan voort en streef ernaar de Zoon van God zoveel mogelijk te
leren kennen; leer Hem kennen als de eeuwige God en toch de lijdende, eindige mens; volg Hem als
Hij de wateren bewandelt met goddelijke tred en als Hij bij de bron zit temidden van een vermoeide
mensheid. Wees niet tevreden tot u Jezus Christus als uw Vriend, uw Broeder, uw Man en uw Alles
kent. Kom, o Heere, mijn God, mijn ziel nodigt U ernstig uit en verwacht U met verlangen. Kom tot
mij, o Jezus, mijn Beminde, en plant nieuwe bloemen in mijn hof, zoals ik die zie bloeien in de
volmaaktheid van Uw hoedanigheid! Kom, o mijn Vader, Die de grote Landman bent, en handel met
mij in uw tederheid en zorg! Kom, o Heilige Geest, en bedauw mijn hele natuur, zoals het kruid
bevochtigd wordt door de avonddauw. O, dat God tot mij zou spreken! Spreek, Heere, want Uw
knecht hoort. O, dat Hij met mij zou wandelen; ik ben bereid mijn hele hart en verstand aan Hem te

geven. Ik vraag alleen wat Hij mij graag wil geven.
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