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KOM EERST TOT JEZUS

Israël hope op de HEERE, want bij de HEERE is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing. Psalm

130:7

Als ik me verbeeld dat ik in het bezit gekomen ben van zaligmakende zegeningen zonder

tussenkomst van de Zaligmaker, ben ik misleid. Geliefden, zoek geen genade, vergeving, heiligheid

of hemel dan door Jezus Christus, onze Heere. Zonder Hem bent u op zoek naar een goedkope

afdruk, een flauwe afschaduwing, een zinsbegoocheling. Begin bij het kruis. Jezus zegt het zo: ”Kom

allen tot Mij,die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven”. Hij zegt niet eerst: ’’Neem Mijn juk op

u”, maar: ”Kom tot Mij’. Pas nadat we tot Hem gekomen zijn, vinden we de rust. Eerst Christus en

dan de rust. Vraag niet eerst om rust, om daarna pas tot Christus te gaan. Dat is een onmogelijke

gang van zaken. Zeg zelfs niet: ”Ik moet eerst een verbroken hart hebben en dan kom ik pas tot

Christus”. Nee, kom om het verbroken hart tot Christus! Ik verkondig u vandaag een Christus Die

niets van u eist, maar Die bereid is om met u te beginnen bij het begin: uw onwaardigheid,

zondigheid en bedorvenheid. Hij is bereid om u te redden uit de modderige kuil en liefdevol aan te

zien, terwijl u uzelf volop met de zonde bevlekt hebt. Kom dan en begin met Jezus! Het is de

noodzakelijke volgorde van komen: eerst tot Christus, dan tot Zijn juk en dan tot Zijn vrede. Laat uw

geloof geoefend worden op wat Christus is en niet op wat u zou moeten zijn. Richt u op Zijn macht,

zodat Hij uw verlangens zal vervullen. Hoor naar de woorden van mijn tekst en let goed op: ’’Israël

hope op de HEERE”.
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