KOM DICHTER BlJ JEZUS

Wij komen tot U, want U bent de HEERE, onze God. Jeremia 3:22

Kom.” Zo'n klein woord, maar met een diepe betekenis. Komen betekent dat je iets achter je laat
om iets nieuws te ontvangen. Jezus zegt tegen jou: jij die moe bent en zwaar beladen, laat je
wettische inspanningen los, laat je pogingen om het zelf te redden achter, laat je zonden en je
verkeerde veronderstellingen los, laat alles los waarop je tot nu toe hebt vertrouwd... en kom naar
Mij. Zie op de Verlosser, keer je naar Hem toe, vertrouw op Hem. Wat dat betekent? Dat je je hart en
gedachten richt op Jezus. Denk aan Hem die daar, op Golgotha, jouw zonden droeg en alles voor jou
volbracht. Zie hoe Hij de zware last van jouw schuld voor altijd wegwierp, in een bodemloze diepte
waar die nooit meer terugkomt. Hij is het Lam van God, door de Vader zelf gegeven - jouw
Plaatsvervanger, jouw Offer. En als je ziet dat Hij Gods eigen Zoon is, vertrouw Hem dan. Laat je
geloof Hem volgen. Vertrouw dat Hij ook voor jou heeft geleden, dat Hij jouw schuld droeg en de
prijs betaalde die jij nooit had kunnen betalen. Kijk alleen naar Hem - Hij is Gods genade voor jou.
Dat is tot Jezus komen. Bekering en geloof horen daarbij: bekering, die je wegleidt van de weg

waarop je nu gaat, en geloof, dat je leert steunen op Jezus alleen.
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