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KOM ALS EEN KIND

Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk een kindeke, die zal in hetzelve

geenszins ingaan. Markus 10:15

Wat is het mijn wens dat allen zouden komen en Christus zouden aannemen zoals een klein kind

Hem aanneemt! Een klein kind heeft geen vooroordelen, en het kan niet met vooropgezette

theorieën of opvattingen aankomen: het gelooft wat Jezus zegt. Op dezelfde manier moet u komen

om van Christus te leren. Ik ben bang dat u een heleboel wéét - gooi het maar overboord! In heel

veel dingen hebt u uw gedachten vastgelegd - maak ze maar los en wees voor Hem als zegelwas.

Een klein kind gelooft met een onvoorwaardelijk geloof dat alles duidelijk en echt maakt. Geloof net

zo! Het kind gelooft in alle nederigheid, kijkt naar zijn meester, neemt het woord van zijn meester

aan en dat woord is afdoende. Geloof net zo in Jezus! Zeg: Heere, ik ben een weetniet; ik kom tot U

om les te krijgen. Ik ben niets, wees Gij mijn alles in allen. Wanneer een kind tot Christus komt,

komt het heel oprecht, met zijn hele hart. Het weet niets van duistere motieven of vormelijkheid.

Het berouw en het geloof zijn echt. Ik wil graag dat u nu tot Christus zult komen, als arme schuldige

mensen, in ware ernst, net zoals u bent. Laat de godsdienst niet langer een spelletje zijn. Zoek niet

naar mooie woorden waarmee u uzelf opknapt en maakt dat uw gebeden er keurig netjes uitzien,

maar kom als een kind, in alle eenvoud, om zonder schroom te zeggen wat u op uw hart hebt.

Wenst u zo half en half weer kind te zijn? Dat kunt u. Hij kan u het hart van een kind geven, en u

kunt in Zijn Koninkrijk opnieuw geboren worden. Moge het zo zijn, om Zijns Naams wil. Amen.
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