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KLENG! KLENG! KLENG!

Let er dan op hoe u luistert. Lukas 8:18

Stel je voor: het is zondagochtend. Duizenden mensen komen de Metropolitan Tabernacle

binnen. Dat is de grote kerk waar dominee Spurgeon preekt. Iedereen zoekt snel een plekje. Je

hoort overal gemompel terwijl mensen gaan zitten. De kerkdienst begint zo! De mensen zijn

gekomen om God te aanbidden en te luisteren naar wat Hij in de Bijbel vertelt. Iedereen is er klaar

voor. Spurgeon loopt naar de preekstoel. Nu wordt het stil in de kerk. De dienst kan beginnen. En

dan… KLENG! KLENG! KLENG! Het geluid stopt niet! KLENG! KLENG! KLENG! Wat maakt nou zo'n

herrie? KLENG! KLENG! KLENG! Kun jij raden wat het is? Het waren kerkklokken! Maar niet van de

Tabernacle zelf. Ze kwamen van een andere kerk in de buurt die St. Gabriel's heette. Die kerk

bestaat nu niet meer. Kerkklokken zijn meestal best mooi om te horen. Maar te veel is ook niet fijn!

Wij woonden vroeger tegenover een grote kerk. Op maandagavond oefenden ze altijd met het

luiden van de klokken. Soms wilden we dan dat ze stopten en naar huis gingen!

In de Tabernacle wilden de mensen naar Spurgeon luisteren. Hij zou Gods Woord uitleggen. Maar in

het begin hoorden ze alleen maar: KLENG! KLENG! KLENG! Dat gebeurde elke week opnieuw,

precies als de dienst begon. Spurgeon besloot er iets aan te doen. Hij schreef een brief aan de

dominee van St. Gabriel's. Hij legde uit dat de klokken heel storend waren. Ook vertelde hij wanneer

de diensten in de Tabernacle waren: op zondag, maandag en donderdag. Hij vroeg vriendelijk of ze

misschien minder vaak konden luiden. De dominee schreef terug dat hij ervoor zou zorgen dat de

klokken de diensten niet meer zouden storen. De klokkenluiders waren daar zelfs blij mee! Het was

namelijk heel warm weer en het luiden van de zware klokken was vermoeiend werk. Later werden

Spurgeon en de dominee zelfs vrienden. Er zijn heel veel dingen die ons kunnen afleiden als we in

de kerk zijn. Misschien is er sprake van geluidsoverlast, of is er iemand anders die ons afleidt, of zijn

we met onze gedachten ergens anders. Jezus zei: Let er dan op hoe u luistert, want wie heeft, aan

hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, ook wat hij denkt te hebben, zal van hem afgenomen

worden. (Lukas 8:18).
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