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DE KLEINSTE ZAL TOT DUIZEND WORDEN

De kleinste zal tot duizend worden, en de minste tot een machtig volk; Ik, de HEERE, zal zulks te zijner

tijd snellijk doen komen. Jesaja 60:22

Werken voor de Heere beginnen vaak op kleine schaal. Maar zij zijn er daarom niet minder om.

Zwakheid leert geloven, brengt God dichterbij en wint heerlijkheid voor Zijn Naam. Waardeer

beloften van groei. Het mosterdzaad is het kleinste van alle zaden en toch wordt het een plant zo

groot als een boom, met takken waar de vogelen van de hemel in kunnen nestelen. Je kunt beginnen

met een en dan nog wel ‘de kleinste’. Toch zal deze ‘tot duizend worden.’ De Heere is goed in de

tafels van vermenigvuldiging. Hoe vaak zei Hij niet tegen Zijn eenzame knecht: ‘Ik zal u

vermenigvuldigen’! Vertrouw op de Heere, als je alleen bent of samen. Want Hij zal bij jullie zijn, als

je in Zijn Naam vergaderd bent. Wat kan verachtelijker zijn in de ogen van hen die hoofden tellen en

krachten wegen dan ‘de kleinste’! Toch is dit de kern van een groot volk. Een ster schijnt het eerste’s

avonds, maar al snel is de hemel bezaaid met ontelbare sterren. Ook hoef je niet te denken dat het

tijdstip van de groei ver weg is, want de belofte zegt: ‘Ik, de HEERE, zal zulks te zijner tijd snellijk

doen komen.' Er zal geen ontijdige haast zijn, zoals je die ziet bij opwekkingsbijeenkomsten. Het zal

allemaal op de vastgestelde tijd gebeuren. Maar er zal geen uitstel zijn. Als de Heere haast maakt,

dan is Zijn snelheid heerlijk.
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