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KLAARSTAAN

Want David, als hij in zijn tijd (voor zijn geslacht) de raad Gods gediend had, is ontslapen.

Handelingen 13:36a (King Jamesvertaling)

Dienen voor het eigen geslacht houdt in: de gewone dingen doen van elke dag, zoals David. David

was de zoon van een boer, en in het begin was hem in de eerste plaats het hoeden van de schapen

opgedragen. Veel jonge mannen vinden er weinig aardigheid in om mee te werken in de zaak van

hun vader. U wilt geen slaaf zijn, zegt u; u wilt koning zijn. Wel, er zijn maar weinig vacatures in die

business en ik zou ook niemand willen adviseren erop af te gaan als die er wel waren. „Zoudt gij u

grote dingen zoeken? Zoek ze niet.” Voordat David de scepter zwaaide, greep hij de herdersstaf.

Hij die thuis zijn normale plichten niet wil vervullen, zal ook weinig terechtbrengen van het dienen

voor zijn geslacht. Het meisje dat ervan droomt om te gaan werken op het zendingsveld, maar de

sokken van haar broer nog niet eens kan stoppen, zal niet alleen thuis van weinig nut zijn, maar ook

niet in den vreemde. Doe de gewone dagelijkse dingen, de dingen die op uw weg komen, en u begint

uw geslacht te dienen, zoals David het zijne diende. Maar het dienen van onze generatie houdt meer

in. Het is ook klaarstaan als er iets op je af komt. We moeten trouw onze plichten vervullen en

rustig afwachten wat de toekomst ons zal brengen.



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


