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KIJK UIT VOOR OPSCHEPPEN

Daarom, wie denkt te staan, laat hij oppassen dat hij niet valt. 1 Korinthe 10:12

Het is eigenlijk best bijzonder dat iemand trots kan zijn op genade. Want als je erover moet

opscheppen, laat dat vaak zien dat je er niet zoveel van hebt om over op te scheppen. Wees daarom

niet trots op je eigen genade, maar laat al je trots en vertrouwen gericht zijn op Christus en Zijn

kracht. Alleen zo kun je staande blijven en val je niet. Bid daarom vaker, en met meer toewijding.

Neem de tijd om God in aanbidding te ontmoeten. Lees de Bijbel serieus en met regelmaat. Let goed

op hoe je leeft en blijf dicht bij God wandelen. Volg de beste voorbeelden die je kent en laat je

woorden de geur van de Heilige Geest meedragen. Laat je gesprekken doordrenkt zijn van de hemel

en je hart gevuld met liefde voor mensen en hun ziel. Leef zo dat anderen in jou iets van Jezus

kunnen zien. En als die dag komt dat Hij, die je liefhebt, zal zeggen: “Kom hoger,” dan mag jouw

vreugde zijn dat je Hem hoort zeggen: “Je hebt goed gestreden, je hebt je loopbaan volbracht, en

daarom ontvang je de kroon van gerechtigheid die nooit vergaat.” Ga dus door, christen! Bewandel

je weg met zorgvuldigheid, met heilige eerbied, met geloof en vertrouwen in Jezus alleen. Laat je

gebed steeds opnieuw zijn: “Heere, ondersteun mij volgens Uw Woord.” En vertrouw erop dat Hij

het is – Hij alleen – die de macht heeft om jou te bewaren en smetteloos voor Zijn heerlijkheid te

brengen, met onuitsprekelijke en overweldigende vreugde.
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