KET KONINGKRLJK VAN GOD

Hij zal nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand

voorspoedig zijn. Jesaja 53:10

A.ls je bidt om het koninkrijk van Christus, richt je blik dan vooruit op de dag die zeker zal komen:
de dag waarop de gekruisigde Jezus gekroond zal worden, juist op die plek waar mensen Hem eerst
verwierpen. Houd moed, jij die bidt, werkt en je inzet voor Christus - ook als je nu nog weinig
vrucht van je werk ziet. Het blijft niet altijd zoals het is; er komt een tijd die beter zal zijn. Wat je
ogen nu nog niet kunnen zien, mag je door geloof alvast aanschouwen. Pak de telescoop van het
geloof, veeg de nevel van twijfel van het glas en kijk erdoorheen: de glorie die komt wacht al op je. Is
dit ook jouw voortdurende gebed? Bedenk dat dezelfde Christus die ons leerde vragen: “Geef ons
heden ons dagelijks brood”, ons eerst dit gebed heeft geleerd: “Uw Naam worde geheiligd, Uw
Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel.” Laat je gebeden daarom niet alleen gaan over
je eigen behoeften, je zorgen en je zwakheden. Laat ze hoger reiken, alsof ze een ladder vormen die
tot in de hemel reikt, en stijg zo op naar Christus Zelf. En als je dan de troon van genade nadert,
spreek steeds weer dit eenvoudige, maar krachtige gebed uit: “Heere, breid het koninkrijk van Uw
geliefde Zoon uit.” Zo'n gebed, oprecht en vurig uitgesproken, tilt al je andere gebeden op een hoger
niveau. En vergeet niet: laat de oprechtheid van je gebed ook zien in je daden, door je werkelijk in te

zetten voor de glorie van de Heere.
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