KENMERKEN VAN HET GELOOF

Jezus dan zei tot hem: Tenzij dat gij tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. Johannes 4:48

Verder lezen: Matthets 12:38-42

Vertrouw op de Heere, wacht geduldig op Hem. Werp al je bekommernissen op de plek waar Hij al
je zonden heeft gelegd, namelijk alleen op Jezus Christus, en je zult behouden worden, met of
zonder een van deze tekenen en wonderen. Ik ben bang dat sommige christenen in Londen ook in
de dwaling vervallen zijn dat ze tekenen en wonderen willen zien. Ze hebben elkaar ontmoet in
speciale gebedsbijeenkomsten om naar een opwekking te zoeken; en omdat de mensen niet zijn
flauwgevallen en niet hebben gegild of een bepaald geluid gemaakt, dachten ze misschien dat de
opwekking niet gekomen is. O, dat we ogen hadden om de gaven van God te zien op de manier
waarop God verkiest ze te geven! Waar de Geest in de ziel werkt, zijn we altijd blij om ware bekering
te zien, en als het Hem behaagt om te werken in de kerk in Londen, zullen we blij zijn om dat te
zien. Als het hart van de mensen vernieuwd wordt, wat maakt het dan uit of zij het al of niet
uitschreeuwen? Als hun geweten verlevendigd worden, wat maakt het dan uit of zij al of niet
flauwvallen? Als ze Christus maar vinden, wie zou er dan over treuren dat ze niet vijf of zes weken
onbeweeglijk en gevoelloos neerliggen? Aanvaard dat zonder de tekenen en wonderen. Wat mij
betreft, ik verlang er niet naar. Laat mij zien hoe Gods werk op Gods eigen manier wordt gedaan,
een werkelijke en diepgaande opwekking - maar de tekenen en wonderen kunnen we er gemakkelijk
bij missen. Ze worden zeker niet gevraagd door de gelovigen en ze zullen slechts een voorwerp van

spot zijn van de ongelovigen.
Ter overdenking

Een verzoek om tekenen en wonderen krijgt in het Nieuwe Testament gewoonlijk hetzelfde
antwoord (Matt. 12:38-40; 16:1-4; Joh. 2:18-22; 1 Kor. 1:22-24).
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