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JOUW RELATIE MET CHRISTUS

Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. 1 Korinthe

15:22

Denk er eens over na: nog vóór deze aarde haar baan door het universum begon, had jij al een

eeuwig verbond met Jezus, jouw Heere. Hij zag jouw schuldige ziel toen al als rein en vlekkeloos –

nog voordat de mens gevallen was. En zelfs na die diepe val, nog voordat je vernieuwd werd, had Hij

je rechtvaardiging al op Zich genomen. Kijk eens naar je leven sinds Hij je door genade heeft

geroepen. Hoe Hij je Broeder werd, hoe Zijn hart klopt in één ritme met het jouwe, hoe Hij van je

houdt en dat keer op keer laat zien. Misschien herinner je je dat ene moment waarop het voelde

alsof een engel je optilde en meenam naar de hemelse gewesten, waar Jezus zelf is, zodat je daar in

Zijn nabijheid kon spreken met Hem. Of denk terug aan die stille momenten waarin je iets proefde

van Paulus’ woorden over “de gemeenschap van Zijn lijden”. Die keren dat je knielde en je diep

vanbinnen wist: Ik zou met Hem kunnen sterven, zoals ik ook met Hem ben opgestaan. En dan…

denk eens aan wat nog komen gaat. Hoe jouw relatie met Christus in de hemel alleen maar rijker en

dieper zal worden. Stel je voor: Jezus die je ontvangt als “meer dan een overwinnaar” en een kroon

op je hoofd plaatst die helderder straalt dan alle sterren in het universum. Dan zal jij — die kroon

van je hoofd nemend, de treden naar Zijn troon bestijgen — om die op Zijn hoofd te zetten en Hem

opnieuw te kronen als Heere van je ziel… en Heere van alles.
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