JEZUS ZIEN

Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult

leven. Johannes 14:19

Dit was en is het kenmerk van de ware gelovige: dat hij Jezus werkelijk ziet. Toen Jezus hier op
aarde onder de mensen was, zag de wereld Hem in zekere zin, maar in werkelijkheid zag zij Hem
niet echt. Het oog van de wereld richtte zich alleen maar op de buitenkant van Christus — het
lichaam van de Mens; de ware Christus echter kon het goddeloze oog niet onderscheiden. Zij zagen
niet de wonderbaarlijke eigenschappen van Zijn karakter, niet de verrukkelijke genade en charme
die de ware geestelijke Christus vormden. Ze zagen alleen de buitenkant, niet het innerlijk; ze zagen
het kwarts om het gouden klompje, maar niet het pure goud dat onder dat kwarts verborgen lag. Zij
keken naar de uitwendige mens, maar de echte, geestelijke Christus konden zij niet zien. Maar aan
allen die God had uitverkoren, openbaarde Christus Zich zoals Hij dat aan de wereld niet deed.
Tegen sommigen zei Hij: “De wereld zal Mij niet meer zien.” Er waren mensen wier ogen gezalfd
waren, zodat zij in de Mens Christus Jezus’ de God zagen — de glorieuze Verlosser, de Koning der

koningen, de Wonderbare Raadsman, de machtige God, de eeuwige Vader en de Vredevorst.
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