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JEZUS TREKT ONS

Welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem
onderdanig gemaakt zijjnde. 1 Petrus 3:22

Omdat Christus naar de hemel gegaan is en nu zit aan de rechterhand van God, is het duidelijk
welke richting wij behoren te gaan. 'En Ik, zo wanneer |k van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen
tot Mij trekken' (Joh. 12:32). Hij trekt hen tot het kruis en u kunt ervan verzekerd zijn dat Hij u ook tot
de kroon zal trekken. Denkt u misschien dat Hij Zijn aantrekkingskracht verloren heeft nu Hij op de
troon zit? Zeer zeker niet! Hij trekt ons ook nu tot Hem. Laten al onze gedachten op Hem gericht zijn,
onze verlangens, onze blijdschap, ons streven, laten zij alle Jakobs ladder naar de Heere beklimmen.
O, dat we onmiddellijk tot Hem zouden kunnen opklimmen! Door een van onze predikanten werd
een aardige gelijkenis verteld over een jongen met een vlieger. Hij liet zijn vlieger opgaan en die
steeg zo hoog dat hij hem niet meer kon zien. Maar toch zei hij dat hij de vlieger nog steeds
vasthield. 'Jongen, hoe weet je dat je de vlieger nog steeds vasthoudt?' Ik voel hem trekken', zei hij.
En nu voelen we hoe Jezus ons trekt. Hij trekt ons met een veel grotere kracht dan alleen maar een
touwtje. Hij is naar de hemel gegaan en Hij trekt ons achter Zich aan. Laat u trekken!
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