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HOE U JEZUS IN ZIJN WARE GELIJKENIS KUNT ZIEN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
Uw ogen zullen de Koning zien in Zijn schoonheid. Jesaja. 33:17

Hoe meer u van Christus wilt leren kennen, hoe minder genoegen u zult nemen met een vluchtige

blik op Hem. En hoe meer kennis u krijgt van Zijn handelingen in het eeuwig verbond, van Zijn

bemiddeling voor u als de eeuwige Borg en van de volheid van Zijn genade die in al Zijn bedieningen

aan het licht komt, hoe meer u de koning in al Zijn schoonheid zult zien. Sta veel op de uitkijk.

Verlang ernaar meer en meer van Jezus te zien. Meditatie en beschouwing zijn dikwijls als vensters

van agaatsteen en als poorten van karbonkel waardoor we de Verlosser kunnen aanschouwen. Door

meditatie brengen we de verrekijker aan het oog, waardoor we in staat zijn Jezus te zien in Zijn

ware gelijkenis, beter dan wij Hem gezien konden hebben als we in de dagen van Zijn

rondwandeling op aarde geleefd hadden. Als onze gesprekken meer op de hemel gericht waren en

als we meer ingenomen waren met de Persoon, het werk en de schoonheid van onze in het vlees

gekomen Heere, als we over dit alles meer zouden mediteren, dan zou de schoonheid van de

Koning meer op ons afstralen. Geliefde, het is zeer waarschijnlijk dat we, als we sterven, een blik op

onze heerlijke Koning zullen slaan als nooit tevoren. Veel heiligen hebben op hun sterfbed uit de

stormachtige wateren opgezien en hebben Jezus op de golven van de zee zien wandelen en Hem

horen zeggen: ‘Ik ben het, vrees niet.’ Ach ja, als de woning begint te schudden en de bepleistering

wegvalt, dan zien we Jezus door de scheuren heen en stroomt het zonlicht van de hemel tussen de

spanten heen naar binnen. Maar als we de Koning in Zijn schoonheid van aangezicht tot aangezicht

willen zien, dan moeten we naar de hemel gaan of de Koning moet persoonlijk naar ons toekomen.

O, dat Hij zou komen op de vleugels van de wind! Hij is onze Bruidegom en door Zijn afwezigheid

zijn we als weduwen geworden; Hij is onze dierbare en schone Broeder en zonder Hem zijn we een

zaam. Tussen onze ziel en het waarachtige leven hangen dikke wolken en sluiers. Wanneer zal de

dag aanbreken en zullen de schaduwen vlieden? O langverwachte dag, breek aan!



© Het Spurgeon Archief

Page: 2



© Het Spurgeon Archief

Page: 3


