JEZUS HEEFT RECHT OP ONS

Onze Heere Jezus heeft door Zijn dood niet het recht gekocht op slechts een deel van ons, maar op
de gehele mens. Hij had in Zijn liJdende hartstocht de heiliging van onze geest, ziel en lichaam op
het oog. Het is de taak van de nieuwgeboren natuur die God aan de wedergeborenen heeft gegeven,
om de rechten van de Heere Jezus Christus te doen gelden. Mijn ziel, voor zover je een kind van
God bent, moet je al het overige van jezelf, dat nog ongeschonden is, overwinnen; je moet al je
krachten en hartstochten onderwerpen aan de zilveren scepter van Jezus' genadige heerschappij. Je
moet nooit tevreden zijn totdat Hij, die Koning is doordat Hij jou heeft gekocht, ook koning wordt

doordat Hij je met genade kroont en in jou oppermachtig zal regeren.
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