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JEZUS GING ONS VOOR

Maak Jezus niet los van onze gewone menselijke natuur. Het is een donkere kamer waar je

doorheen gaat, maar Jezus ging er al eerder doorheen. Het is een hevige strijd die je voert, maar

Jezus heeft voet aan voet gestaan met dezelfde vijand. Laten wij blij zijn - Christus heeft de last voor

ons gedragen, en de met bloed besmeurde voetstappen van de Koning der heerlijkheid mogen

gezien worden langs de weg die wij in dit uur gaan. Er is nog iets zoeters: Jezus werd verzocht,

maar Jezus heeft nooit gezondigd. Dan, mijn ziel, is het niet nodig voor je om te zondigen, want

Jezus was een mens, en als een mens deze verzoekingen heeft doorstaan en niet gezondigd heeft,

dan kunnen in Zijn kracht Zijn leden ook ophouden met zondigen.
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