JEZUS, DE GEZALFDE

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft. Jesaja 61:1

J ezus was geen soort amateur-redder die zomaar zonder missie uit de hemel kwam. Nee, Hij was
echt uitgekozen, aangewezen en gezalfd door God zelf. Jezus kon daarom ook met recht zeggen:
“De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft.” Dat is een enorme
troost als je op zoek bent naar een Redder—het is namelijk God zelf die Jezus de opdracht gaf om te
redden. Je hoeft dus niet bang te zijn dat er ooit onenigheid is tussen de Rechter en de Bemiddelaar,
of dat Jezus’ werk voor jou misschien niet genoeg zou zijn. Jezus doet precies wat Zijn Vader voor
ogen had, en als Hij mensen redt, voert Hij daarmee Gods eigen plan uit. Jezus wordt “de Gezalfde”
genoemd. Er zijn meer mensen die ooit gezalfd werden—denk aan priesters als Aaron, of gelovigen
die de Heilige Geest ontvangen. Maar Jezus is dé Gezalfde, “gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven
Uw metgezellen.” Hij is zo overvloedig gezalfd dat, net als bij de zalving van Aaron, die hemelse
zalfolie vanaf Zijn hoofd doordruppelt tot in de uiteinden van Zijn klederen—en zelfs de mensen die

bij Hem horen, worden doortrokken van die heerlijke geur van Gods liefde en kracht.
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