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JEZUS CHRISTUS IS DE WEG

En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden. Jesaja

35:8

Wat de ‘weg’ is, leren we uit Johannes 14. Jezus zei: ‘Ik ben de Weg. Niemand komt tot de Vader dan

door Mij.’ Als we in Jezus geloven, slaan we de weg in, als we Zijn Geest in ons hart ontvangen, staan

we op de weg, als we de voetstap van de Zaligmaker volgen, wandelen we op de weg, en als we

onder Zijn leiderschap blijven, komen we aan het einde van de weg. Wanneer we Jezus vinden,

vinden we de weg van de waarheid, de weg van het leven, de weg van de vrede, de weg van de

heiligheid. Hij is niet alleen de Weg, maar ook het Doel van allen die op Hem vertrouwen. De enige

weg van het behoud is het bloed en de gerechtigheid van Jezus Christus, en alles wat het ‘moderne

denken’ wat dit betreft ontdekt, is enkel bedrog. ‘Er is een weg die iemand recht schijnt, maar het

laatste van die zijn wegen des doods.’ Als mensen u aftrekken van de oude paden, trekken ze u van

de zekerheid af. Wat zegt de Schrift? ‘Staat op de wegen en ziet toe, en vraagt naar de oude paden,

waar toch de goede weg zij, en wandelt daarin; zo zult gij rust vinden voor uw ziel.’ Ga maar waar u

wilt, al wordt u door mensen of engelen geleid - men doet niet anders dan u met nietszeggende

woorden misleiden. Er is maar één Christus, en daarom ook maar één weg ter zaligheid. Hij is

Dezelfde, gisteren, heden en voor eeuwig. Degenen die beweren dat Hij met de eeuwen verandert,

praten als dromers die niets te betekenen hebben en niets van de zaak weten. God heeft ons een

weg tot Zichzelf gegeven in de Persoon van Zijn Zoon Jezus Christus. Waarom zou Hij ons een

andere weg geven? Welke andere kan er zijn?
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