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JEZUS ALLEEN

Toen zij hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. Mattheüs 17:8

Weet je wat mijn diepste verlangen is – voor jou, voor mijn medechristenen en ook voor

mezelf? Dat ons denken, onze drijfveren en ons doen steeds meer gericht zullen zijn op één groot

doel: Jezus alleen. Ik geloof dat ons geloof op zijn levendigst is wanneer het volledig vervuld is van

Hem. En dat het het meest praktisch, eerlijk en gezond is wanneer het ons het dichtst bij Jezus

brengt. Uit eigen ervaring kan ik zeggen: als ik door diepe rouw of pijn ga, kan niets mij werkelijk

helpen behalve Jezus alleen. Wanneer alles goed gaat en ik me sterk voel, leun ik soms wat op de

‘buitenkanten’ van het geloof – de muren en vestingen daarbuiten. Maar zodra mijn ziel wordt

aangevallen door verleiding, verdriet of angst, trek ik me terug in het binnenste heiligdom, het hart

van Christus zelf. En nog iets: de momenten van de diepste geestelijke vreugde – die zeldzame,

hemelse blijdschap – heb ik altijd alleen met Jezus ervaren. Andere geestelijke dingen kunnen zeker

ook vreugde geven, en dat is goed en gezond. Maar die ene vreugde… de hoogste, de meest

overweldigende, de puur hemelse vreugde? Die is alleen in Hem te vinden.
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