JES. 45:22 - HET LEVENWEKKENDE ZIEN

Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle einden van de aarde! want Ik ben God en niemand meer.

Jesaja 45:22

De naties hebben gedurende al deze moeizame eeuwen gezien op hun afgoden, maar het was

tevergeefs. Velen van hen zien op hun hooggeleerde wijsbegeerte, maar altijd te vergeefs.

Valse godsdiensten, politiek, bondgenootschappen, theorieén, organisaties, mensen-allen en alles

tevergeefs om de naties te redden.

Zij moeten zien op God: de God van alle geslachten van de aarde. Zalig zijn wij, dat wij leven in een
tijd, dat Gods gebod aan de volken alom wordt verkondigd. Zij het ons streven om de zaligmakende

waarheid te verspreiden en de mensen uit te nodigen om te zien en te leven.
Hetzelfde beginsel is ook toepasselijk op afzonderlijke personen.

Indien zij behouden willen worden, dan moeten zij op de Heere zien.

Indien gij, mijn hoorder, behouden wilt worden, hier is de enige methode, "Zie."
I. Wat betekent dat woord "ziet" met betrekking tot God?

Velerlei; bijvoorbeeld:

1. Erkent zijn werkelijk bestaan door op Hem te zien.

Bedenkt, dat er een God is en plaatst Hem op de troon van uw hart als een werkelijk Persoon, de
ware God en uw Heere. Laat de onzienlijke God even wezenlijk voor u bestaan, als hetgeen gij met

uw ogen ziet.

2. Wendt u tot Hem in het gebed, in dankzegging, in gedachten, in gehoorzaamheid, eerbied enz.,

ziende op Hem als Hem kennende en erkent zijn tegenwoordigheid.

3. Erkent, dat van Hem alleen de zaligheid komen kan. Beschouwt Hem als de enig mogelijke

Zaligmaker. "Er is geen ander."

4. Verwacht, en smaakt reeds bij voorbaat dat HIJ u zal zegenen; ziet uit naar zijn tussenkomst.
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5. Blijft alleen in HEM om zalig te worden. Houdt uw ogen gericht op Hem als de Morgenster van uw

dag.
II. Voor welk deel van de zaligheid moeten wij aldus zien?
Voor ieder deel, van het begin tot het einde.

1. Vergiffenis. Dit moet Gods daad zijn en zij kan ons alleen geworden door de verzoening, die Hij

gegeven heeft in Christus Jezus.

2. Toebereiding om vergiffenis te ontvangen, namelijk, leven, bekering, geloof. Genade moet ons

toebereiden voor meer genade.

3. Vernieuwing van het hart is het werk van de Heilige Geest zie daarvoor op Hem. De

wedergeboorte kan alleen van de Heere zijn.

4. Het onderhouden van het geestelijke leven kan niet anders dan van de Heere zijn. Voor alle

wasdom, kracht, en vrucht moet alleen op Hem worden gezien.

5. Dagelijkse hulp en ondersteuning in gewone zaken is evenzeer een gave van God als grote
uitreddingen. Ons zien moet standvastig zijn en het behoort verwachting in zich te sluiten voor de

tijd, zowel als voor de eeuwigheid.

III. Wat moedigt ons aan om te zien?

1. Zijn gebod. Hij gebiedt ons te zien, en dus mogen wij zien.

2. Zijn belofte. Hij zegt: "Zie en wees behouden," en nooit zal Hij zijn woord intrekken.

3. Zijn Godheid. "Want Ik ben God." Alle dingen zijn Hem mogelijk. Zijn goedertierenheid kan ons

behouden, zijn heerlijkheid zal er door openbaar worden.

4. Zijn aard en karakter, als "een rechtvaardig God en een Heiland." (Zie Jes. 45:21) Deze combinatie
of samenvoeging wordt gezien en begrepen door hen, die het kruis kennen en zij is vol van hoop

voor de zondaren.

5. Zijn ruime uitnodiging: "alle einden van de aarde." Ieder zoekende kan er zeker van zijn, dat hij

mede hierin begrepen is.

Wie zal weigeren zo'n geringe daad, als zien is, te verrichten?
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IV. Wat is de beste tijd om te zien.
Ziet thans, in deze eigen ogenblik.
1. Het gebod staat in de tegenwoordige tijd: "Ziet op Mij."

2. De belofte staat in dezelfde tijd: "Wordt behouden." Het staat gelijk met het scheppingswoord: "Er

zij licht." Het wordt terstond ten uitvoer gebracht.
3. Uw behoefte aan behoudenis is dringend: gij zijt reeds verloren.

4. De tegenwoordige tijd behoort u, geen andere tijd kunt gij gebruiken; want het verleden is weg,

en de toekomst zal het heden zijn, als zij er is.

5. Uw tijd kan weldra eindigen. Plotseling komt de dood. Ongemerkt nadert ons de ouderdom. Het

langste leven is kort.
6. Het is de tijd, die God kiest: ons betaamt het hem aan te nemen.
Dit is een grote, zielbehoudende tekst: geeft er uw ernstige aandacht aan.

Allen, die er aan gehoorzaamden, zijn behouden: waarom zou gij niet terstond behouden worden?

Dit is het ene gebod, -"Ziet! Ziet!"
Aantekening.

Deze tekst is het middel geweest, om mij uit een toestand van wanhoop te verlossen. Een
prediking over het werk van Jezus door een nederig, ongeletterd oefenaar, werd gevolgd door een
woord van ernstig vermaan tot mij gericht. "Jongeling gij zijt ongelukkig, en nooit zult gij geluk
proeven, voordat gij aan deze roepstem gehoorzaamt: Zie! Zie!" Ik heb toen gezien en terstond was
ik bevrijd van de verpletterende last van de zonde, die op mij drukte. Alles werd mij duidelijk. Jezus
heeft de zonde van alle gelovigen op zich genomen. Ik geloofde en wist, dat Hij de mijne op zich had
genomen en daarom was ik rein. De weergaloze waarheid van het plaatsbekledend lijden van de
Heere was licht en vrijheid voor mijn ziel. Een blik heeft mij behouden, en voor mijn tegenwoordige
behouden blijft mij ook niets over dan om nogmaals en altijd te zien. "Ziende op Jezus," is een motto

beide voor de boetvaardige en voor de prediker, voor de zondaar en voor de heilige.

C.H.S.
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(1) 'Ziet op Mij enz. naar de Engelse overzetting. Zie ook de kanttekeningen in de Statenbijbel.
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