JER. 6:16 - RUST ALS TOETSSTEEN

Vraagt naar de oude paden, waar toch de goede weg zij en wandelt daarin, zo zult gij rust vinden voor

uw ziel. Jer. 6:16

Het is het kenmerk van de goede, oude weg, dat wij er rust in vinden voor onze ziel. Dit is een van

de tekenen, waaraan wij de waarheid van de leugen kunnen onderscheiden.
Rust was de belofte van de Zaligmaker. "Ik zal u rust geven."

Rust is het punt, waarin de wet gefaald heeft. Mozes heeft het volk niet in Kanaan kunnen leiden en

evenzo kunnen de werken van de wet ons niet in de rust van God leiden.

Rust werd genoten door de gelovigen en wordt ook thans door hen genoten.

Rust wordt nooit gevonden buiten het evangelie en geloof in de Heere Jezus.

Rust wordt niet verkregen door rijkdom, gezondheid, eer of door iets, dat uit de aarde is.
I. In de "goede weg" vinden wij rust, zo wij erin wandelen.

Door het geloof wandelen wij op de weg van het evangelie en zo rusten wij.

1. De weg van de vergeving door verzoening geeft rust aan het geweten.

2. De weg van als een klein kind het Woord te geloven geeft rust aan het verstand.
3. De weg van onze zaken aan God toe te vertrouwen geeft rust aan het hart.

4. De weg van gehoorzaamheid aan Gods geboden geeft rust aan de ziel.

5. De weg van gemeenschap met Christus geeft rust aan het gemoed.

Het is geen kleine zaak, die de begeerten, de vreze, het naberouw, de twijfelingen van onze
mensheid tot rust kan brengen; maar de leerstellingen, de beloften, de voorschriften en de geest

van het evangelie brengen dit tot stand.

II. Rust gevonden door te wandelen in "de goede weg" is goed voor de ziel.
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Sommige vormen van rust doen de ziel roesten en schaden haar, niet alzo deze rust.

1. Zij brengt voldoening, maar geen zelfvoldaanheid.

2. Zij brengt een gevoel van veiligheid, maar leidt niet tot vermetele zonde.

3. Zij schept tevredenheid, maar wekt tevens de begeerte op naar wasdom en toeneming.
4. Zij neemt wettige vrees weg, maar geeft hogere beweegredenen tot heiligheid.

Het is dadelijk goed en heilzaam voor de mens om in de goede weg te wandelen, want als verlost

gelovige zal zijn bezit van de verlossing:

Hem voorzien van een antwoord op de verlokselen van Satan; immers wat kan Satan ons aanbieden,

dat boven verzekerde verlossing te verkiezen zou zijn?

Hem persoonlijk bevrijden van angst en zorg en hem aldus in staat stellen om, daar hij zelf verlost is,

de Heere onverdeeld te dienen.
Innige liefde tot de Verlosser bij hem opwekken voor zijn volbracht werk.

Hem aansporen tot heilige navolging van zijn hemelse Vader, die zo genadig is van rust te geven aan

de vermoeiden.
III. Deze soort van rust moet thans reeds genoten worden.

Zij wordt op die wijze door velen van onze genoten en het is treurig, als dit niet met alle ware

Christenen het geval is

1. Gij behoort in de weg te zijn, zo weet dan ook, dat gij er zijt en tracht u in het midden ervan te
houden. Geloof in oprechtheid in Jezus en er zal volkomen rust uit voortvloeien. "Wij dan,

gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God," #Ro 5:1.

2. Gij behoort niet te twijfelen, dat de weg goed is en dat het de weg van de Heere is. Dat is de

verzekerdheid van het verstand.
3. Gij behoort allen angst en zorg af te leggen, want "Hij zorgt voor u."

4. Gij behoort een innige voldoening te smaken in Jezus. Dat zult gij ook, tenzij gij op een afstand
van Hem leeft en aldus zijn tegenwoordigheid en zijn vriendelijk aanschijn moet ontberen. Een

tegenwoordige Christus is een bronwel van genot.
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5. Gij behoort een heerlijke voorsmaak te hebben van de zaligheid, die u wacht, beide in de tijd en in

de eeuwigheid.

Alle pausgezinden, allen, die heil zoeken in Sacramenten, allen, die door hun eigen gerechtigheid
zalig willen worden en dergelijke meer, dagen wij uit om te zeggen, dat zij rust hebben. Rome
belooft haar zelfs aan haar eigen kinderen niet, noch voor deze wereld, noch voor de toekomst. Zij
gaat immer voort met missen te lezen voor de rust van de ziel van haar eigen overleden kardinalen,
die dus blijkbaar geen rust hebben. Indien nu haar voortreffelijkste godgeleerden naar het vagevuur
gaan, waar zullen dan de gewone lieden komen? Wij nodigen allen, die vermoeid en belast zijn om

tot de Here Jezus te komen en te zien of Hij hen niet terstond en voor eeuwig rust zal geven.

Wij leggen van ganser harte getuigenis af van de liefelijkheid, de veiligheid, de voortdurendheid en

het ware van de rust van het geloof.
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