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JE LEVEN EN HET EVANGELIE

Alleen, ga met anderen om op een manier die het Evangelie van Christus waardig is. (Filippenzen 1:27,

EV)

Lees verder Titus 3:1—8.

Het “omgaan” hier betekent niet alleen spreken tegen anderen en gesprekken voeren maar de hele

loop van ons leven en ons gedrag in de wereld. Het Griekse woord houden het gedrag en de

voorrechten van burgerschap in. En wij moeten ons burgerschap uitvoeren op een manier die het

Evangelie waardig is. Ons gedrag als burgers van het nieuwe Jeruzalem moet het Evangelie van

Christus waardig zijn. Lieve vrienden, let op het verschil tussen de aansporingen van wettische

mensen en de mensen van het Evangelie. Hij die je volmaakt wil hebben in het vlees spoort je aan

om te werken zodat je gered wordt, zodat je zelf een verdienstelijke gerechtigheid bereikt om zo

door God aanvaard te worden. Maar hij die in de leer van de genade is onderwezen, spoort je op een

hele andere manier aan tot heiligheid. Hij gelooft dat je verlost bent omdat je gelooft in de Heere

Jezus Christus. Hij spreekt tot hen die verlost zijn in Jezus en vraagt ze dan hun leven overeen te

laten komen met hun positie. Hij zoekt alleen wat hij, logisch gezien, mag verwachten, “Ga met

anderen om op een manier die het Evangelie van Christus waardig is.” Je bent er door gered, je belijdt

er in te roemen en je verlangt er in te groeien, doe dan dat wat het Evangelie waardig is. De één

verzoekt je te werken zodat je in de hemel zult komen door je werken, de ander verzoekt je te

werken omdat de hemel van jou is door Goddelijke genade. Hij wil dat je handelt als iemand die

“bekwaam is gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht” (Kolossenzen 1:12).

Ter overdenking

Als je de Heere Jezus Christus je Heere en Verlosser noemt en God je Vader, past je levensstijl dan

bij Zijn karakter (1 Petrus 1:14—17)? Passen sommige aspecten van je leven meer bij het leven van een

atheïst of bij het leven van iemand die een valse God volgt?
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