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JE BENT VEILIG

Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent,

maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Johannes 15:19

Hier gaat het over onderscheidende genade en bijzondere aandacht, want sommigen zijn het

speciale voorwerp van Goddelijke genegenheid. Wees niet bang om stil te staan bij deze verheven

leer van uitverkiezing. Verlang ernaar dat je geest verruimd wordt, zodat je steeds meer kunt

begrijpen van de eeuwige, altijddurende, onderscheidende liefde van God. Wanneer je eenmaal bent

opgeklommen tot de hoogte der uitverkiezing, blijft dan staan op de berg, nabij het heilige

genadeverbond. Want de verplichtingen van het verbond zijn als het vaste geschut op een

onwankelbare rots, daarachter zal de rechtvaardige zich verbergen in de dag der benauwdheid. En

de verbonden, gesloten met de Borg, Christus Jezus, zijn de vredige rustplaatsen van sidderende

zielen, opdat zij troost vinden totdat de storm voorbijgaat. Als Jezus Zich heeft verbonden jou tot

heerlijkheid te brengen, en als de Vader heeft beloofd dat Hij jou aan de Zoon zal geven om deel te

hebben aan de oneindige beloning voor het zware werk van Zijn ziel, dan ben je veilig, mijn ziel.

Want slechts indien God ontrouw werd, slechts indien Jezus ophield de Waarheid te zijn, zou je

zekerheid wankelen. Toen David voor de ark danste, zei hij tegen Michal dat de uitverkiezing hem

daartoe had gebracht. Kom, mijn ziel, juich voor de God van genade en laat je hart opspringen van

vreugde.

Gebed: Heere, versterk mijn vertrouwen in Uw uitverkiezende liefde, en vervul mijn hart met

vreugde over het heil dat U mij hebt geschonken in Uw genadeverbond. Laat mij rusten in de

zekerheid dat ik veilig ben geborgen in U, opdat mijn ziel juichend Uw lof zal zingen om Uw eeuwige

trouw en waarheid. Amen.



© Het Spurgeon Archief

Page: 2


