JE ANGSTEN OVERWINNEN

De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie

zou ik angst hebben? Psalm 27:1

Bij de wedergeboorte wordt Goddelijk licht in de ziel uitgegoten als een heilig teken van
verlossing. Waar dat licht ontbreekt, ontbreekt ook het besef van eigen duisternis en het verlangen
naar de Heere Jezus. Zonder dat licht ontbreekt het bewijs van ware verlossing. Vanaf het moment
van je bekering wordt God jouw vreugde, jouw troost, jouw Gids en Leraar; Hij is in alles jouw licht.
Hij woont in je hart, omringt je, vernieuwt je wezen van binnenuit en laat Zich steeds meer aan je
openbaren. Er wordt niet alleen gezegd dat de Heere licht geeft, maar dat Hij Zélf het Licht is.
Evenzo geeft Hij niet alleen de verlossing, Hij is de verlossing. Als jij door geloof God hebt
aangenomen, ben je zeker van alle zegeningen uit Zijn verbond. En dan komt die krachtige vraag op:
“Voor wie zou ik vrezen?” Die vraag bevat het antwoord al. De duistere machten hoef jij niet te
vrezen, want de Heere, jouw Licht, vernietigt hen. Je hoeft ook niet bang te zijn voor het oordeel of
voor de hel, want de Heere is jouw Verlosser. Je put al je levenskracht uit God. Wanneer Hij jou
sterkt, kan geen tegenstander je iets maken. Durf met vertrouwen uit te roepen: “Voor wie zou ik
vrezen?” Deze moedige vraag kijkt zowel naar het heden als naar de toekomst. Want als God voor

jou is, wie kan er dan tegen jou zijn, nu en voor altijd.

Gebed: Heere, U bent mijn Licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? Leer mij in dit vertrouwen te

leven, nu en tot in eeuwigheid. Amen.
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