IS HET ECHT?

'Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet' Hebreeén 3:15

xlin Londen, waar Spurgeon woonde, stond vlakbij Wimbledon Common een huis. De Common is
een grote open ruimte in Wimbledon en het ligt er vandaag de dag nog steeds. Misschien ben je er
zelf wel eens geweest. Misschien heb je ook wel eens gehoord van de Wombles. Dit zijn verzonnen
wezentjes die zogenaamd in holletjes op de Common woonden. Ze verzamelde afval en
hergebruikten het weer! Er zijn boeken over ze geschreven en een paar jaar geleden verscheen er

zelfs een kinderserie op tv.

Op een dag zat Spurgeon met een vriend in zijn woonkamer; omdat het een mooie, warme dag was,
stonden de ramen open. En toen, heel plotseling, hoorden ze: "Bang! Bang! Boem! Boem!" Er werden

kanonnen afgevuurd op de Common! Als je erbij was geweest, zou je zeker geschrokken zijn.

Toch waren Spurgeon en zijn vriend helemaal helemaal niet geschrokken, en ik zal je vertellen
waarom. Er was hen al verteld dat er militaire oefeningen zouden plaatsvinden op de Common. De
soldaten waren hun geweren en kanonnen aan het testen, dus al het lawaai van de kanonnen was

niets om je zorgen over te maken. Er werd niet echt gevochten en er was geen gevaar!

De vriend van Spurgeon zei: "Stel dat er echt oorlog was geweest, dan hadden we niet zo vredig in
de kamer gezeten en de ramen open gehad om naar al dat lawaai te luisteren!" Doordat ze wisten
dat het maar een oefening was, maakten ze zich geen enkele zorgen. Ze wisten dat het geen echte

gevechten waren.

De gebeurtenissen van die dag en de opmerking van zijn vriend zetten Spurgeon aan het denken
over het feit dat veel mensen over de Heere Jezus Christus horen. Ze horen over God, ze horen over
de hemel en de hel, maar ze denken: "Het is niet echt, dus ik hoef me er geen zorgen over te
maken". We horen allemaal te weten wat echt is en wat niet. Ik noemde de Wombles, maar dat zijn
geen echte wezens. Er kunnen leuke, grappige, interessante verhalen over ze bestaan en misschien
worden sommige jongens en meisjes ertoe aangemoedigd om geen afval op de grond te gooien

maar in de vuilnisbak te gooien. Toch zijn Wombles alleen maar verzonnen wezentjes uit
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sprookjesboeken.

De Heere Jezus Christus kwam 2000 jaar geleden naar de mensenwereld. Hij leefde echt, stierf echt
aan het kruis en stond echt op uit de dood. Hij leeft vandaag net zo goed als jij en is nu in de hemel.
God is echt. Hemel en hel zijn echt. Verzonnen verhalen kunnen interessant zijn, maar de verhalen
in de Bijbel zijn levensecht. Daarom wordt ons verteld: "Heden, indien gij Zijn stem hoort, verhardt

uw hart niet ..." (Hebreeén 3:15).

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories.
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