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INWENDIGE OEFENINGEN VAN GODSVRUCHT

Als een kreupele ons uitlacht, omdat wij rechtop lopen, dan zouden wij medelijden met hem hebben.

Als wereldlingen ons bespotten, omdat wij een godzalig leven proberen te leiden, dan moeten wij

niet boos worden, maar ons veel eerder bedroeven over hun blindheid. Iemand die verstandig is zal

geen duimbreed van zijn weg afwijken, om hen te behagen, die dwaas de zonde dienen en het zich

evenmin aantrekken, als de wereld zijn wandel in oprechtheid bespot. Men moet zeer sterk in zijn

schoenen staan, en in alle arbeid en in al het spreken voorzichtig te werk gaan, wanneer hij zonder

gevaar voor zijn hart in de wereld verkeren wil. Vlucht met de heilige Elia voor het aangezicht van

de goddeloze Izebel en begeef u in de woestijn van de afzondering en houd het gebod van

voortdurende onthouding, totdat u na de onrust van de wereld op de vurige wagen naar de hemel

vaart. Een gemoed, dat niet volhardt in de inwendige oefeningen van de godsvrucht, zal

noodzakelijk nu eens hierheen en dan weer daarheen geslingerd worden en spoedig met ondeugd

en zonden bevlekt worden. Misschien is dit uw laatste dag, misschien uw laatste uur; misschien zal

de aanbrekende dag u niet meer op aarde vinden. Geef acht op uw plicht, verspil de tijd niet,

volhard in het gebed; de weggevlogen uren komen niet meer terug. Beklaag ieder verloren ogenblik,

dat u zonder God heeft doorgebracht.
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