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INNERLLUKE BLIJDSCHAP

Door Welke wij ook de toeleiding hebben door het gelooftot deze genade, in welke wij staan, en roemen
in de hoop der heerlijkheid Gods. Romeinen 5:2

Gegronde hoop brengt innerlijke blijdschap met zich mee. De mens die weet dat hij zijn hoop op
heerlijkheid nooit zal verliezen vanwege Gods grote liefde die hij ervaren heeft, die mens hoort
midden in de nacht muziek; waar hij ook gaat, de bergen en de heuvels zullen in gejubel uitbarsten.
In het bijzonder in tijden van verdrukking zal hij ‘zich verblijden in de hoop van de heerlijkheid Gods'.
In tijden van grote aanvechting zal hij dikwijls de grootste troost ervaren, omdat vooral dan de liefde
Gods door de Heilige Geest, Wiens naam ‘Trooster' is, in zijn hart geopenbaard zal worden. Dan zal
hij ervaren dat er honing aan de roede is, dat hij met vaderlijke hand gekastijd wordt en dat al zijn
moeite en verdriet worden uitgemeten volgens een genadig plan. In al onze verdrukking doet God
ons niets aan wat we niet zelf gewenst zouden hebben als we zo wijs en liefhebbend als God
zouden zijn. O, vrienden, u hebt geen goud nodig om u gelukkig te maken; u hebt zelfs geen
gezondheid nodig om gelukkig te zijn. Als u goddelijke liefde kent en ervaart en de fonteinen van
blijdschap u ontsloten worden, dan zult u weten wat de hoogste blijdschap is.
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