INDIEN DE HEERE WIL

In plaats dat gij zoudt zeggen: Indien de Heere wil en wij leven zullen, zo zullen wij dit of dat doen.

Jakobus 4:15

Onze hoogste winst bestaat in het doen van Gods wil. Een man kan net zo goed God dienen door
het afmeten van katoenen stoffen, of door het afwegen van kruidenierswaren, als door het prediken
van het Evangelie, als hij het werk waartoe hij geroepen is maar met vreugde doet. Laten de
woorden "zo de Heere wil” als een rode draad door uw leven lopen en laten we ons richten op de
erkenning van God in de toekomst. Ik kan zeggen dat God mijn weg zal bereiden, zowel in mijn
ouderdom en grijsheid als toen ik nog een jongen was. Hij zal mij geleiden op weg naar de eeuwige
woonstede. Hij was de Gids van mijn jeugd, Hij zal mij ook geleiden in mijn ouderdom. Ik zal alles
aan Hem overlaten op mijn weg van de aarde naar de hemel. En ik zal ermee tevreden zijn bij de dag

te leven. ,Steun dan mij, Heere, slechts voor vandaag.”
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