
© Het Spurgeon Archief

Page: 1

IN ZIJN NAAM

Het boek des geslachts van Jezus Christus, de Zoon van David, de zoon van Abraham. Mattheüs 1:1

Het boek van het nieuwe verbond begint met Jezus. En kijk eens naar het laatste vers van het

testament: 'De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen. Amen’ (Openb. 22:21). Jezus

Christus verschijnt zowel in het eerste als in het laatste vers. Zei Hij niet: ‘Ik ben de Alfa en de

Omega, het Begin en het Einde’? De eerste zin van het verbond der genade is Jezus Christus; de

laatste zin van het verbond der genade is Jezus Christus; en alles wat daar tussen staat, is de Heere

Jezus Christus. O, wat een zegeningen zijn tot ons gekomen door Jezus Christus. In Zijn naam

hebben wij vergeving van zonden ontvangen, in Zijn naam zijn wij gerechtvaardigd, in Zijn naam zijn

we geheiligd, in Zijn naam zullen we verheerlijkt worden, zoals we ook van voor de grondlegging der

wereld in Hem verkoren zijn. Mijn tong schiet tekort om u ooit de aanvang van Zijn grootheid te

vertellen. Wie zal Zijn geslacht verhalen? Wie kan zelfs maar de zoom van Zijn oneindige

heerlijkheid aanraken? Hij is onuitsprekelijk. Wat Zijn heerlijkheid betreft kan ik zeggen: ‘O HEERE,

onze Heere! hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!’ Uw heerlijkheid is tot in de hoogste

hemelen. Alle eer en heerlijkheid is aan Hem, in Wie alle zegeningen besloten liggen die God Zijn

volk voor tijd en eeuwigheid schenkt.
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