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IN HET JUISTE PERSPECTIEF

Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus;
door Welke de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld. Galaten 6:14

In deze woorden van Paulus zien we het kruis in het juiste perspectief: het kruis van Christus’
heerlijkheid. De mens probeert zijn heerlijkheid te zoeken door het offer van anderen - Christus door
de offerande van Zichzelf, de mens probeert een kroon van goud te verkrijgen - Hij zocht een
doorhenkroon; de mens denkt dat zijn heerlijkheid ligt in de verhoging boven anderen - Christus
zocht Zijn heerlijkheid door een ‘worm en geen man' te worden, door de bespotting te worden van
allen die Hem zagen. Toen Hij overwon, bukte Hij tot in het stof, en Hij vond de heerlijkheid zowel in
Zijn vernedering als in Zijn overwinning. Onze God bezoekt ons iedere dag met Zijn bronnen uit de
hoge. Ons leven wordt door deze bezoeken zo verlicht als de nachtelijke hemel door de sterren.
Liefde is het voertuig, waarmee Gods heerlijkheid bij ons binnengebracht wordt.
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