IN HEM UITVERKOREN

Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons
vo0r de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem

zouden zijn in de liefde. (Efeze 1:3-4) Lees verder Hebreeén 6:9—20.

Hoe troostrijk is het onderwijs van de uitverkiezing voor het Israél van God! Voor sommigen stoot
het af. Maar laat me de begenadigde ziel zien die zijn vertrouwen gesteld heeft onder de vleugels
van de Heere God van Israél. “Gekozen in Christus,” zullen zoete woorden in zijn lofzang zijn. Te
bedenken dat God mij liefhad voor de heuvels gevormd werden, of de diepte van de zee uitgegraven
werden. Dat Zijn genade van eeuwigheid tot eeuwigheid op Zijn volk is. Is dat geen troost? Als je niet
in de uitverkiezing gelooft, vis dan in ander water, maar in deze zee zitten machtige vissen. Als je
hier zou komen vissen, zou je rijke troost vinden. Of neem het zoete onderwijs van de verlossing.
Wat een troost ligt daarin, geliefden, te weten dat je verlost bent door het kostbare bloed van
Christus. Niet de namaak verlossing die door sommigen onderwezen wordt. Zij beweren dat de prijs
betaalt is maar dat de zielen die zijn vrijgekocht toch nog verloren kunnen gaan. Nee, ik bedoel een
positieve verlossing die effectief is voor iedereen die is vrijgekocht. O denk eraan dat Christus je zo
gekocht heeft met Zijn bloed, dat je niet verloren kunt gaan. Is er dan geen troost in dit onderwijs,
het onderwijs van de verlossing? Denk ook eens aan het onderwijs van de verzoening — dat Christus
Jezus al je zonde in Zijn lichaam droeg aan het hout, dat Hij de zonde weggedaan heeft door het
offer van Zichzelf. Niets geeft meer troost dan geloof in de volkomen verzoening, dat al onze
zonden weggewassen zijn, weggedragen in het diepste van de zee. Is dat geen troost? Wat zeg je,
wereldling, als je zou weten dat je door God de Vader uitgekozen bent, als je zou geloven dat je
verlost bent door Zijn eniggeboren Zoon, als je zou weten dat de volle prijs voor je zonden betaald

is, zou dat geen troost zijn voor je
Ter overdenking

De Christen hoeft geen wetenschapper te zijn, maar zij die denken dat het onderwijs van de Bijbel

saai is, beroofd zichzelf van de troost uit de Schrift (Romeinen 15:4; 1 Thessalonicenzen 4:18).
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