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IN GEEN DING BEZORGD ZIJN

Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging

bekend worden bij God. Filippenzen 4:6

Ongetwijfeld zal de lezer beproefd zijn door de verleiding om op dingen te vertrouwen die gezien

worden, in plaats van alleen te rusten op de onzichtbare God. Christenen kijken dikwijls naar

mensen voor hulp en raad en zo wordt hun eenvoudige vertrouwen op hun God ontsierd. Als dit

ook een kind van God ten deel valt en hij met zorg over het tijdelijke vervuld is, dan willen wij hem

dit zeggen: U vertrouwt op Jezus, en alleen op Jezus, voor wat uw behoudenis betreft, waarom bent

u dan bedrukt? ‘Omdat ik mij grote zorgen maak. ’Staat er niet geschreven: ‘Werp al uw

bekommernis op Mij’?
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