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IN ÉÉN ENKEL OGENBLIK

En Ik zal u een nieuw hart geven, en Ik zal u een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik zal het
stenen hart uit uw vlees wegnemen, en Ik zal u een vlesen hart geven. Ezechiël 36:26

De mens verzet zich echter uit alle macht, maar alle macht van de mens, hoe overweldigend ze
door de zonde ook mag zijn, is niet bestand tegen de majesteitelijke kracht van de Allerhoogste,
wanneer Hij in Zijn wagen van redding voortrijdt. Hij behoudt op onweerstaanbare wijze en overwint
het hart van een mens op zegevierende wijze. Verder vindt deze verandering ogenblikkelijk plaats.
Een mens heilig maken is iets wat een heel leven lang duurt, maar een mens een nieuw hart geven
is iets wat slechts een moment duurt. In één enkel ogenblik, sneller dan een bliksemflits, kan God
een nieuw hart bij een mens inplanten en hem tot een nieuwe schepping in Christus Jezus maken. U
kunt als vijand van God zitten waar u vandaag zit, met van binnen een goddeloos hart, zo hard als
steen, dood en koud. Maar als het de Heere behaagt, zal er een vonk des levens in uw ziel vallen en
op dat ogenblik zult u beginnen te beven, beginnen te voelen. U zult uw zonden belijden en tot
Christus om genade vluchten. Andere delen van de zaligmaking vinden geleidelijk aan plaats. De
wedergeboorte is echter de onverwijlde daad van Gods soevereine, doeltreffende en
onwederstandelijke genade.
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