IN DE NACHT VAN VERDRIET

Als Christus op het ene moment uitnemender is dan op het andere, dan is het zeker in "de bewolkte
en donkere dagen". Wij kunnen nooit zo goed de ware aard van Christus' liefde zien als in de nacht
van verdriet. Christus in de kerker, Christus op het ziekbed, Christus in armoede, is inderdaad
Christus voor een geheiligd mens. Geen visioen van Christus Jezus is zo waarlijk een openbaring als
dat wat gezien wordt in het Patmos van lijden. Dit bewijst Hij aan Zijn geliefden, niet door louter
woorden van belofte, maar door werkelijke daden van genegenheid. Zoals ons lijJden overvloedig is,

zo doet Hij onze vertroosting overvloedig zijn.
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