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IN DE NAAM DES HEEREN ZAL IK ZE VERSLAAN

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

 "Voor Iedere Avond"
In de naam des Heeren zal ik ze verslaan Psalm 118:12

Door Zijn dood verwierf onze Heere Jezus niet slechts het recht op een deel van ons, maar op onze

hele persoon. Zijn lijden had de heiligmaking van ons hele wezen ten doel: geest, ziel en lichaam,

opdat Hij in dit drievoudig koninkrijk de alleenheerser zou zijn. Het is de taak van degenen die God

vernieuwd heeft, de rechten van de Heere Jezus Christus te laten gelden. Mijn ziel, voor zo ver u

een kind van God bent, moet u alles wat nog niet in u geheiligd is, overwinnen; u moet alle krachten

en hartstochten onderwerpen aan de zilveren scepter van Jezus’ genadige regering en u mag nooit

tevreden zijn totdat Hij, Die u rechtmatig tot Zijn eigendom verworven heeft, ook werkelijk door u

gekroond wordt en het helemaal voor het zeggen heeft. Als we dan gaan inzien dat de zonde geen

enkel recht heeft op welk deel van ons bestaan dan ook, gaan we de goede en rechtmatige strijd aan

en we proberen de zonde in Gods naam uit te drijven. O mijn lichaam, u bent een lid van Christus,

zal ik dan verdragen dat u aan de vorst der duisternis onderworpen zou zijn? O mijn ziel, Christus

heeft geleden voor uw zonden en u vrijgekocht door Zijn dierbaar bloed, kan ik dan dulden dat u

een bergplaats van allerlei kwaad zou zijn, of uw hartstochten wapens der ongerechtigheid? Zou ik

mijn beoordelingsvermogen gewonnen geven aan verfoeilijke dwaling, of toestaan dat mijn wil aan

banden gelegd zou worden door het kwaad? Nee, mijn ziel, u bent van Christus en de zonde heeft

geen recht op u. Houd daarom moed, christen, en denk niet dat uw geestelijke vijanden nooit

vernietigd zouden kunnen worden. U bent in staat om ze te overwinnen - niet in uw eigen kracht -

zelfs de zwakste zou u nog te sterk zijn, maar u kunt en u zult ze overwinnen door het bloed van het

Lam. Vraag niet: ‘Hoe zou ik ze ten val kunnen brengen, want ze zijn groter en sterker dan ik?’. Ga

naar de Sterke om kracht, wacht ootmoedig op God en de machtige God van Jacob zal u zeer zeker

ter hulpe komen en door Zijn genade zult u overwinningsliederen zingen.
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